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Wagens en ruiters!
door Arie van der Stoep

God wil ons de wagens en ruiters laten zien. Wat bedoel ik? Kijk naar de geschiedenis van de

profeet Elia. Na een indrukwekkende profetische loopbaan in dienst van God zal hij door God

worden thuisgehaald. (1) Hij, zowel als zijn leerling en dienaar Elisa, weten dat. Samen zijn ze

onderweg naar de plek waar dit zal gebeuren.

Elisa mag een wens doen en vraagt dan om een dubbel deel van de Geest die op Elia rust. (2) Elia zegt

dat hij niet iets gemakkelijks vraagt. Maar als God die wens inwilligt, zal Elisa als bevestiging daarvan

Elia zién, terwijl hij door God wordt weggenomen.

Op die plek aangekomen, ontstaat daar plotseling een heftige storm. En in die storm verschijnt een

wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor. Die stormt tussen hen door en neemt Elia mee. En...

Elisa ziét dit! God bevestigt dat de Geest van Elia nu op hém rust. In hoge mate! De gevolgen daarvan

zien we uit zijn verdere leven: een leven vol wonderen! Maar uit deze geschiedenis leren we nog iets.

Een onzichtbare, geestelijke wereld

Wat Elisa zag, zou hij normaal nooit hebben gezien. Normaal zou hij alleen hebben kunnen constateren

dat Elia er plotseling niet meer was. Zoals dat bij Henoch gebeurde. (3) Maar God opende zijn ogen.

Daardoor zag hij wat er in de onzichtbare, geestelijke wereld op dat moment met Elia gebeurde.

Want achter de natuurlijke, zichtbare wereld waarin wij leven, is er een onzichtbare, geestelijke wereld.

(4) Om iets van die wereld te zien en te begrijpen, moet God ons leren op een geestelijke manier naar

de dingen te kijken, vanuit het Koninkrijk van God. Dat is vanuit geloof en geleid door de Heilige Geest.
(5)

Dan ontdekken we ook dat het wezen van de dingen die gebeuren, niet wordt bepaald door het

natuurlijke, maar door het geestelijke. (6) En dan nóg hebben we vaak een bijzondere openbaring

nodig. Zoals dat bij Elisa het geval was.

Gods hand

Toen God het hem toonde, zag Elisa het wezen van die gebeurtenis: de triomf en de eer van God voor

Elia. Van dit soort gebeurtenissen is de Bijbel vol, bijvoorbeeld het verhaal in 2 Koningen 6:8-17.

God wil ook mij leren de wagens en ruiters, de werkelijkheid achter de werkelijkheid, te onderscheiden.

Bijvoorbeeld de werkelijkheid van Gods hand in de dingen die om mij heen en in mijn eigen leven

gebeuren. Zodat ik die dingen op de juiste, geestelijke wijze tegemoet kan treden: vanuit geloof! (7)

Ook ik mag een wens doen: ‘Vervul mij met uw Geest en geef mij geopende ogen.’ (8)

Uit de Bijbel:

(1) 2 Koningen 2:1.

Het geschiedde, toen de HEER Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging.



(2) 2 Koningen 2:9b.

... Doe een wens. Wat zal ik voor je doen, eer ik van je word weggenomen? En Elisa zei: Laat dan een

dubbel deel van uw geest op mij zijn.

(3) Genesis 5:24.

En Henoch wandelde met God, en hij was er niet meer, want God had hem weggenomen.

(4) Kolossenzen 1:16.

Want in Hem (= vanuit Christus - AvdS) zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde

zijn, de zichtbare en de onzichtbare, ...

(5) Hebreeën 11:27.

Door het geloof heeft hij (= Mozes - AvdS) Egypte verlaten, zonder de toorn van de koning te duchten.

Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke (= God - AvdS).

(6) Johannes 6:32-33.

Jezus dan zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg jullie, niet Mozes heeft jullie het brood uit de hemel

gegeven, maar mijn Vader geeft jullie het ware brood uit de hemel; want dát is het brood van God, dat uit

de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft (en dat brood is Jezus - AvdS).

(7) Hebreeën 11:1.

Het geloof nu is ... het bewijs van de dingen, die men niet ziet.

(8) Lucas 11:13b.

... hoeveel te meer zal jullie Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden.

    Johannes 14:26.

... de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal jullie alles leren ...
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